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Rolf Wennekes, Onder de Zwarte Zon – De verleiding van de nazi-mystiek 

Maarten van Rossem: ‘De overtuigende kern van dit 

boek is de beschrijving en analyse van een familiege-

heim.’ 

Vandaag verscheen bij Uitgeverij Noordboek Onder de 

Zwarte Zon – De verleiding van de nazi-mystiek, ge-

schreven door Rolf Wennekes (1951 geboren in Nijme-

gen, getogen in Bonn). Het boek wordt voorafgegaan 

door een voorwoord van dr. Maarten van Rossem. 

In dit boek verweeft Wennekes op literaire wijze non-

fictie met fictieve elementen en essayistische excursies 

tot caleidoscopisch gelaagde docufictie en familiege-

schiedenis. Hoofdpersoon is Wennekes’ grootvader van 

moederskant, de boekhandelaar André van Hooijdonk. 

Door jarenlang diepgaand onderzoek ontrafelt de auteur 

stukje bij beetje een door alle actoren angstvallig, haast 

schaamtevol bewaakt en verzwegen familiegeheim: 

Opa kiest tijdens de oorlog de kant van de bezetter. 

Zijn kleinzoon wil begrijpen hoe zijn grootvader tot deze 

keus is gekomen, waarbij hij ook zichzelf niet spaart om achter de verleidelijkheid van een politiek en 

maatschappelijk buitengewoon succesvolle ideologie te komen. Allengs bespeurt de schrijver bepaalde 

overeenkomsten met de huidige tijd, in haar internationaal steeds luider klinkende roep naar sterke na-

tionalistische leiders. Hoe kon in het vooroorlogse Duitsland populisme omslaan in nietsontziend nati-

onaalsocialisme, waarbij elke menselijke waardigheid verloren ging? En kan dat weer gebeuren? Deze 

prangende vraag belicht Wennekes vanuit diverse invalshoeken. 

Dit jaar is het 79 jaar geleden dat de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz in Polen plaats-

vond en 80 jaar geleden vielen in het Amerikaanse slordigheidsbombardement vernietigende bommen 

op Nijmegen. Niemand wil dat dit ooit nog eens gebeurt. De vraag die Wennekes in zijn boek stelt, is 

echter of het huidige tachtigjarige interbellum inmiddels niet op zijn laatste benen loopt. Door de als 

mozaïeksteentjes aangedragen hoofdstukken ontstaat in Wennekes’ boek een verontrustend totaalbeeld 

dat verdergaat dan het kleinburgerlijke kader van een misleide voorouder. 

De unieke bibliografie van dit boek is dankzij bijna 70 QR-codes multimediaal. 

Sytze van de Zee: Rolf Wennekes heeft een intrigerend boek geschreven dat verdient te worden gelezen. 

Hij is erin geslaagd een mooie mixture van persoonlijke herinneringen, observaties en beschouwingen 

samen te stellen. Wat hij beschrijft vormt onderdeel van onze geschiedschrijving.’ 

Onder de Zwarte Zon – De verleiding van de nazi-mystiek, paperback 

Uitgeverij Noordboek; aantal pagina's: 352; gewicht: 518 gram; afmeting: 215x141x33 mm. 

ISBN: 9789464711349; prijs: € 24,90. 

De documentaire Onder de Zwarte Zon - De Beelden bij het boek is te zien op YouTube: https://youtu.be/8G_sYXWYEt0.  

Noot voor de redactie: 

Rolf Wennekes // info@rolfwennekes.nl // www.rolfwennekes.nl // 06 51 222 480. 

Voor aanvullende informatie, een digitale proef of een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Lopende Zaken, Syl-

vie Steffers, 06 217 00 691 // sylvie@lopendezaken.nl. 

https://youtu.be/8G_sYXWYEt0
mailto:info@rolfwennekes.nl
http://www.rolfwennekes.nl/

